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Ons leven is vol met ruis en tegenwerking die helderheid in de 
weg staat. Juist in deze ruis moeten we onszelf opnieuw 
centreren en datgene wat niet in ons thuishoort, verwijderen. 
Wij zijn zonen en dochters van de Allerhoogste en weten 
wanneer de 'daden' die we hebben verricht, niet goed voelen 
in onze ziel. We hebben een mechanisme dat zegt: "Stop, dit 
zou ik niet moeten doen." 

Je bent van nature geboren met het vermogen om goed van 
kwaad te onderscheiden. Dit vermogen draag je je hele leven 
met je mee. Het is wat je met dit vermogen doet dat bepaalt of 
je aan de ene of de andere kant van de streep staat (om te 
zondigen of niet). Ik ben gestorven, zodat je de kans krijgt om 
je te bekeren van al je zonden, zowel die uit het verleden als 
die uit het heden. Bekering reinigt je ziel, zolang je maar niet 
terugvalt in die zonden. Niemand van ons is perfect. 

Zelfmoord is een daad van diefstal en moord. Ik ben jullie 
schepper, en het is diefstal van een ziel die Ik heb geschapen. 
Moord is een zonde, of het nu op een ander of op jezelf 
gericht is. Elk kind van Mij heeft een doel tot de laatste 
momenten van zijn leven. Iemands leven voortijdig 
beëindigen, om welke reden dan ook, is niet toegestaan. 

Ik hou van al mijn kinderen en wil graag tijd met jullie 
doorbrengen. Vul je ziel met mij in plaats van met depressie, 



eenzaamheid en leegte. Ik ben de oplossing waar je naar op 
zoek bent. 


